
Bezoek aan het Pinetum in Anloo en de tuin van ontwerper Wiecher Huisman in Gasselte 

 

Op vrijdag 12 september maakten zeventien vrijwilligers van het Arboretum Assen een 

inspirerende excursie naar twee bijzondere groene bestemmingen in de regio: het Pinetum 

in Anloo en de tuin van Wiecher Huisman in 

Gasselte. Het merendeel van de groep koos ervoor 

om op de fiets te gaan, wat bijdroeg aan de gezellige 

sfeer en het gevoel van saamhorigheid. Hoewel de 

weersvoorspelling weinig goeds beloofde, viel het 

uiteindelijk reuze mee. Op één stevige bui in de 

middag na, konden we het grootste deel van de dag 

droog genieten van al het moois dat we te zien 

kregen. 

 

De dag begon ontspannen met koffie en appeltaart, 

een vast en geliefd onderdeel van onze uitstapjes. 

Tijdens dit moment van samenzijn werd de route 

doorgenomen en was er volop gelegenheid om bij te 

praten. Daarna vertrok de groep richting het Pinetum 

in Anloo, waar we hartelijk werden ontvangen. In 

deze bijzondere verzameling naald- en 

coniferenachtigen kregen we een rondleiding die zowel 

informatief als inspirerend was. We leerden over de 

geschiedenis van het Pinetum, de manier waarop de 

collectie tot stand is gekomen en hoe deze wordt 

onderhouden. De kennis en bevlogenheid van onze 

gastheer zorgden ervoor dat iedereen met hernieuwde 

waardering keek naar de diversiteit binnen het geslacht 

van de naaldbomen. 

 



Na dit boeiende bezoek fietsten we via een 

mooie route door het Drentse landschap 

naar Eext, waar we neerstreken bij de 

Herberg bij Hilma voor de lunch. Daar 

genoten we van een goed verzorgde maaltijd in 

een gezellige, ongedwongen sfeer. De gesprekken 

gingen uiteraard verder over bomen, planten en 

onze eigen ervaringen in het Arboretum. 

 

’s Middags stond het 

bezoek aan de tuin 

van Wiecher 

Huisman in Gasselte 

op het programma. 

Wiecher ontving ons 

enthousiast en 

vertelde met zichtbaar plezier over de ontwikkeling van 

zijn tuin. Zijn liefde voor planten en zijn oog voor 

combinaties waren overal zichtbaar. Helaas kregen we tijdens de rondgang een flinke 

regenbui over ons heen, maar dat mocht 

de pret niet drukken. Gewapend met 

paraplu’s en regenjassen genoten we van 

de bijzondere sfeer en de vele 

verrassende plantenkeuzes. 

 

We sloten de dag af met een hapje en 

een drankje in Rolde, waar we nog 

gezellig hebben nagepraat. Al met al was 

het een geslaagde en leerzame dag, vol inspiratie, gezelligheid en waardering voor het vele 

groen om ons heen. 

 

 


